
Life can be a struggle but then……YOU BIKE!!! 



Wandelen is overal goed voor zeggen ze maar…..soms wil je 
verder weg dan een wandeling of gewoon ergens sneller 
zijn, bij je vrienden, bij het sporten, op school of gewoon 
weer lekker thuis. 


Bij de Grote Geer hebben Anja en Wim inmiddels heel veel kennis van en ervaring in het 
begeleiden van jongeren. Zij weten dan ook wat er bij opgroeien in Nederland nooit mag 
ontbreken….. juist, een passende en fijne fiets. Bij Fietsenspecialist Banierhuis weten zij alles van 
fietsen, voor elke maat en voor elke wens. 


Een foto laat soms zo mooi zien dat iedereen verschillend is, en gelukkig een eigen identiteit mag 
houden, waar en met wie je ook woont. Jouw fiets zegt vaak ook wie je bent en wat je uit wilt 
stralen.

Bij Banierhuis staat een fiets voor vrijheid en blijheid, voor onafhankelijk zijn en keuzes mogen 
maken, voor kunnen gaan wanneer jij wilt en terugkomen zoals afgesproken. Met een fiets hoor je 
er gewoon bij!


Bij Fietsenspecialist Banierhuis dragen zij graag een steentje bij aan de filosofie van de Grote 
Geer…… “Thuis kunnen zeggen”, wetend dat je je ook op een fiets thuis moet kunnen voelen.

Het is dan ook heel mooi dat deze beide organisaties samen komen met het zelfde verlangen, de 
jeugd voorzien van een knappe fiets!!

Fietsenwinkel Banierhuis Houten helpt de Grote Geer met heel veel plezier aan 10 mooie nieuwe 
fietsen voor diegenen die bij hun een warme plek hebben gevonden. Zo wordt het “Thuis kunnen 
zeggen” nog een stukje breder gedragen.


